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Adventsdagen en Kerst 
 
1e Advent – 3 december 
Thema: De Mensenzoon  
Dagtekst: ‘Dan zal men de Mensenzoon zien komen’ (Marcus 13:26)  
 
Het is Advent. We richten ons deze weken op de geboorte van Jezus. De hele wereld 
maakt zich op om het kerstfeest te vieren. Op allerlei manieren worden we 
aangespoord om kerstinkopen te doen. Kerst moet uitbundig gevierd worden. De 
tekst lijkt roet te strooien in het exclusieve eten dat op het kerstmenu staat. De 
bijbelverzen zijn huiveringwekkend. De zon verduistert, de maan geeft geen licht 
meer, sterren vallen uit de hemel en hemelse machten wankelen. Gelukkig niet 
omdat de wereld vergaat maar omdat de Mensenzoon komt. De profeet Daniël zag 
het al voor zich: een mens door God gezonden met alle macht in hemel en op aarde. 
Hij komt en aan Hem is de toekomst. Ga je mee naar Betlehem? Daar laat deze 
Mensenzoon zich vinden. 
 
 
2e advent – 10 december 
Thema: Kuilen dichten  
Dagtekst: ‘Maak recht de weg van de Heer’ (Johannes 1:23)  
 
Ga mee! Voordat je te lichte wandelschoenen aantrekt, weet dat je wordt uitgenodigd 
voor een pelgrimstocht en niet voor een toeristisch tochtje. Een lange en zware tocht 
door kaal en onherbergzaam land. Johannes, de voorloper van Jezus, roept zijn 
volgelingen op zich aan te sluiten bij de pelgrimsstoet. Hij geeft hen ook een 
opdracht mee voor onderweg: ‘Maak recht de weg van de Heer.’ De profeet Jesaja 
roept zijn hoorders op om kuilen te dichten. Concreet door hun levensweg recht en 
effen te maken. Ofwel om het goede te zoeken en op te komen voor recht en 
gerechtigheid. Gaten en kuilen in je leven vertragen de komst van de Messias. 
Vandaar de oproep van Johannes: ga mee, dicht de kuilen, maak je levensweg 
begaanbaar voor de Heer! 
 
3e advent – 17 december  
Thema: De bruidegom komt  
Dagtekst: ‘Wie de bruid heeft, die is de bruidegom’ (Johannes 3:29, Naardense 
Bijbel)  
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Vorige week hoorden we de oproep van Johannes om ons levenspad recht te maken 
voor de Heer. Deze week horen we waarom dit belangrijk is. We zijn op weg naar 
een bruiloft. De leerlingen van Johannes zijn jaloers dat ‘de man aan de overzijde 
van de Jordaan’ meer dopelingen heeft dan hun meester. Ze vrezen de 
concurrentieslag te verliezen. De reactie van Johannes is groots. ‘Hij moet groter 
worden en ik kleiner.’ (vs. 30) Waarom? Omdat hij niet de bruidegom is maar 
‘slechts’ de vriend van de bruidegom. Wie de bruid van de bruidegom is? Al degenen 
die meegaan en de weg van de Heer rechtmaken. Allen die zich laten dopen, kuilen 
dichten en zich inzetten voor het recht van God. De bruidegom komt hen tegemoet!  
 
4e advent – kerstnacht 24 december 
Thema: Dienstbaar  
Dagtekst: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’ (Lucas 
1:38)  
 
Probeer je eens in te denken dat jij Maria bent. Een gewoon tienermeisje uit Nazaret. 
Verliefd op de jongen met wie ze binnenkort gaat trouwen. Op een goede dag komt 
er een vreemdeling haar levenshuis binnen. Een engel, Gabriël. Wat hij zegt is 
ongelooflijk: zij, door God begenadigd? Zij, zwanger, van een zoon die ze Jezus 
moet noemen, de zoon van de Allerhoogste, de koningszoon die op de troon van 
David zal zitten? Zij zwanger van dit kind doordat de heilige Geest haar ‘zal 
overschaduwen’? Zou jij het geloven? Het lijkt te gek voor woorden. En toch gelooft 
Maria de woorden van de engel. Waarom? Omdat ze de Heer wil dienen. Haar 
dienstbaarheid is geen slaafse onderdanigheid, maar vertrouwen in de woorden van 
de Heer. Hoe vreemd die ook lijken.  
 
1e kerstdag – 25 december 
Thema: De geboorte van Jezus - koninklijke afkomst  
Dagtekst: ‘Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven’ (Lucas 2:4)  
 
Vandaag draait alles om het nieuw geboren kerstkind. Maar stel je nu eens voor dat 
jij Jozef bent. Een man van koninklijke afkomst, een verre nakomeling van koning 
David. Hierdoor moet je samen met je zwangere bijna-echtgenote van Nazaret naar 
Betlehem reizen. De keizer van Rome heeft namelijk besloten dat iedereen zich moet 
laten inschrijven in de stad waar hij vandaan komt. Voor Jozef is dit Betlehem, de 
geboortestad van koning David. Door jou, Jozef, moet ook je zwangere echtgenote 
op reis, als bijna-vrouw-van. Hoogzwanger, met alle risico’s van dien. Zou jij Jozef 
willen zijn? Hoe zou je je voelen? Toch is Jozef onmisbaar. Door hem krijgt het 
kerstkind koninklijke afkomst. Jezus is hét koningskind, uit het geslacht van David. 
Met dank aan Gods Geest en aan Jozef!  
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Sjair:kelahiran Tuhan Jesus 
                                                                                     
Ditengah malam kegelapan 
Terang Tuhanpun bertjahaja 
Sebab datanglah kegenapan 
Selamatkan dunia jang dalam bahaja 
 
Ditengah malam di Efrata 
Tengah mendjaga kawan binatang 
Gembalapun mendengar warta 
Orang Madjus melihat bintang 
 
Mari segra kita pergi 
Ke Baithlehem menurut berita 
Djangan tungguh sampai pagi 
Supaja katong bisa tjeritera 
 
Allah mendjadi manusia 
Lepaskan kami dari bela 
Dari sorga jang sungguh mulia 
Masuk dunia jang bertjela 
 
Beri sjukur bagi Allah Bapa 
Karena kasih jang besar 
Hari inipun betapa 
Pudjilah Hua dan bergemar. 
 
 
 
Gast predikant Ds. S. Ririhena 17 december 
 
Zondag 17 december was Ds Ririhene bij ons te gast en leidde de middagdienst. 
 

 



4 
 

Kerst sing-in, samenzang 16 december 2023 
 
Wederom een mooie gezegende samenzang waar we God hebben mogen loven, 
prijzen, eren en danken voor het mooiste kerstcadeau wat ons gegeven is zoals 
geschreven in Joh. 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. 
 
Met medewerking van GIM praiseband, Tom Rahajaan, Praise Team 
(Assen/Bovensmilde) en Alex Sedubun (Nijmegen) 
 
De opkomst was goed, en de opbrengst van de collecte was rond de €157,00 wat ten 
goede komen gaat naar stichting Getsemane tbv onderhoud kerkgebouw.  
 
Bedankt alle aanwezigen en ook alle vrijwilligers! 
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Selamat jalan oom Anies Lilipory 
 
We hebben afscheid moeten nemen van een trouw kerklid: 
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Optuigen kerstboom in kerkgebouw 1-12-2023 
 
Samen met enkele leden van NGPMB werd de kerstboom opgetuigd 
 

  
 
Hari Ulang Tahun 71 GIM classis Utara di Nijverdal 25-11-2023.  
 
25 november was de viering van 71 jaar bestaan van de GIM. Voor classis Noord 
(utara) werd het dit keer gehouden in Nijverdal. 
 
 Vanuit Hoogkerk vertrokken we rond 9.00 met een 10 persoons busje en enkele 
auto`s. Hier een foto impressie van die dag. 
 
(verderop in de nieuwsbrief een verslag van MAGIM) 
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Bomen rondom kerkgebouw worden gesnoeid 24-11-2023. 
 
Dank jullie wel mannen (niet iedereen staat op de foto) 
 

  
 
 
Jeugdlokaal als stemlokaal. 
 
Colleges van burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor het aanwijzen 
en inrichten van stemlokalen. In een stemlokaal kan meer dan één stembureau 
gevestigd zijn. Het stemlokaal is zo ingericht dat het stemgeheim is gewaarborgd. 

22 november jl waren de verkiezingen. Zo ook in onze jeugdlokaal had u uw stem 
kunnen uitbrengen. 
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Priksa sidi baru 16-09-2023 
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Sidi baru 1-10-2023 
 

    
 
13 augustus gezamenlijke dienst Hoogkerk-Marum 
 
Met Gospelgroep Hosiana 
 

 
 
 
Kerstgroet vanuit de BMG 
 
Beste leden, wat is het jaar 2023 toch snel gegaan. Voor je het weet zitten we nu in 
de medio December en nog twee en half week te gaan mogen we dan afscheid 
nemen van het jaar 2023. Wij mogen dankbaar wezen omdat de Here God goed is 
voor ons allemaal. Hij ziet alles en kent ons beter dan dat wij onszelf kennen.  
Hij voorziet ons van alles van wat wij nodig hebben in ons leven, zonder dat wij het 
weten stuurt Hij mensen die ons kunnen helpen voordat wij zelfs aan God vragen. 
Wij hopen dat God ook bij u Zijn hulp zal sturen en alles wat u vraagt ook in 
overeenkomst met Zijn wil. Als kerkelijk organisatie hebben we God hulp letterlijk en 
figuurlijk ervaren, ook dit jaar weer. Zijn ontelbare zegeningen mogen we ontvangen 
dit jaar.Hartelijke dank vooral uw inzet dit jaar en uw vertrouwen in uw organisatie. 
Moge de Heer u allen zegenen, beschermen en behoeden.  
Namens alle organisatie: Kindernevendienst + leidsters, Catechisanten, 
Schoonmaakteam, Bijbelstudie groep, Gospelgroep, Werkgroep, Stichting 
Gethsémané, Badan Madjelis Geredja  
en alle vrijwilligers willen we u allen alvast een Prettige Kerstfeest 2023 en een 
Gelukkig Nieuwe Jaar 2024 toe. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Pnt. H. Hallatu 
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Kindernevendienst (MAGIM) 
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Kerststukjes aan 80+ gemeenteleden en zieken. 
 
Usi Noor en Lucy hebben kerstukjes uitgedeeld aan een aantal gemeenteleden. 
Helaas was tante Roos Tutuarima niet aanwezig en hebben we ook geen foto van 
haar kunnen plaatsen 
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Stichting Gethsémané  
 
Geachte gemeenteleden, 
 
Graag willen we als Stichting Gethsémané een korte beschrijving geven hoe dit 
afgelopen jaar voor ons is verlopen. Zoals bekend is, is onze stichting opgericht in 
november 2022 en zijn we daarna volop aan de slag gegaan. Veel moest  worden 
opgestart, zoals het aanvragen van een bankrekeningnummer, enz.  
Dit alles is terug te zien in de nieuwsbrief met update van de werkzaamheden van de 
stichting Gethsémané te Hoogkerk, die inmiddels onder de gemeenteleden is 
verspreid. Verder zal de huidige website van de GIM Hoogkerk worden gewijzigd en 
is er inmiddels een volledig nieuwe website ontworpen. Deze zal per 1 januari 2024 
de lucht ingaan. Hierin zal behalve het onderdeel GIM Hoogkerk, ook te vinden zijn 
de onderdelen Stichting Gethsémané, de kindernevendienst MAGIM, gospelkoor 
Gethsémané, enz. Marcella Pattiwael zal hiervoor de coördinatie verzorgen. Als we 
terug kijken op het afgelopen jaar dan komt vooral naar voren dat dit jaar is 
omgevlogen, maar dat we belangrijke stappen hebben gezet om het uiteindelijke 
doel te bereiken, n.l. ons kerkgebouw te behouden voor nu en voor de toekomst. We 
zijn er nog lang niet en daarom hebben we de hulp en inzet van velen nodig. Dit geldt 
vooral voor onze gemeenteleden en we hopen dat we in 2024 nog meer een beroep 
op hen kunnen doen. Wij vragen om de zegen, wijsheid en kracht van onze Heer om 
in 2024 onze werkzaamheden te kunnen voortzetten in dezelfde goede 
samenwerking die we in het afgelopen jaar hebben mogen ondervinden. 
 
We wensen iedereen hierbij een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2024 toe. 
 
Stichting Gethsémané Hoogkerk. 
 
 
 
Werkgroep GIM Hoogkerk 
 
Per 1 november is Jeffrey Pattiwael gestopt als werkgroepslid. Wij danken Jeff voor 
de samenwerking en zijn inzet van de afgelopen jaren en wensen Jeff veel succes. 
En bij deze een oproep: Lijkt het je leuk om actief te zijn binnen onze gemeente, 
meld je dan aan bij Lucy of Max. 
 
 
 
Bijbelkring/studie “Het Woord” 
 
Op dit moment houden wij een korte vakantie. We starten weer op woensdag 10 
januari 2024 van het nieuwe jaar, iedere woensdagavond om de week tot de 
zomervakantie. Aanvang 19.30 en u bent weer van harte welkom. 
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Onze huidige organisatie 
 
Ds. M. Pattinasarany Voorganger /  Voorzitter 

 
Harry Hallatu Ouderling (penatua) / secretaris I 

 
Jacob Surisiay  Diaken / sjamas / secretaris II 

 
Ferry Hahury Diaken (sjamaas) / penningmeester I 

 
Noor Hitharie  Diaken / sjamaset / penningmeester II 

 
J. Haurissa-Hitharie  
 

Ouderling bijzondere ambt (alleen preken en geen  
andere verplichtingen) 
 

 
Lucy Picarima Werkgroep 

Max Pattinama Werkgroep 
 
Els Hallatu-Pattinama Gospelgroep Gethsémané 
  
Jochebed Hitharie Kindernevendienst 

Imelda Tatuhey  Kindernevendienst 

Deborah Lewerissa  
 

Kindernevendienst 

 
Schoonmaakploeg  

Opie Gaspersz-Mahulete  
 

Noor Hitharie 

Fanny Ohoiner-Picarima 
 

Joël Hallatu 
 

Els Hallatu-Pattinama 
 

Harry Hallatu 

Juul Haurissa-Hitharie 
 

 

 
Stichting Gethsémane 
 
T. Brachwitz-Kempa                                        Voorzitter 
E. Hallatu-Pattinama secretaris 
M. Pattiwael-Waas Penningmeester I 
Z. Angwarmase-Hitharie Penningmeester II 
  
 

Geef al uw zorgen en problemen over aan God,  
want Hij houdt van u en zorgt voor u. (1 Petrus 5:7) 
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